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Vraag je God weleens om een 
teken? Als je bijvoorbeeld op een 

kruispunt in je leven staat. Als een-
zaamheid je overvalt. Als onzekerheid 
je overmeestert. Als vermoeidheid je 
te pakken heeft. Als… vul zelf maar 
een andere situatie in. Ik doe dat in 
ieder geval soms wel. Dat ik in gebed 
aan God vraag om een teken van zijn 
aanwezigheid. 
 
Zo ook die ene ochtend toen ik alleen 
door een besneeuwd bos liep. Met 
mijn ziel onder mijn arm. Ik voelde 
vermoeidheid. Onzekerheid over mijn 
toekomst. Maar ook onzekerheid over 
de toekomst van de wereld. ‘God 
alstublieft, geef mij een teken van uw 
aanwezigheid. Ik zeg het vaak met 
mijn hoofd, maar voel het lang niet 
altijd met mijn hart. Heer, kom mij 
nabij!’ 
 

Met open ogen, 
open oren
Lezen: Psalm 139
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Ik had die week al wel eerder op dit 
bospad gelopen. Toen van boven 
naar beneden. Nu van beneden naar 
boven, waardoor ik alles vanuit een 
ander perspectief zag. Ineens zag ik 
daar een boom met een oranje hartje 
erop. Weinig opzienbarend, maar het 
deed mij veel. Alsof God het er met 
hemelse graffiti voor mij had ach-
tergelaten. Alsof er een stem uit de 
hemel klonk. ‘Ach, mens, wat maak 
je je druk om van alles en nog wat. 
Waarom? Kijk naar deze bomen, kijk 
naar dit bos, als dat al met zoveel 
liefde is bekleed… Ben jij als mens 
dan niet nog veel meer waard?’ Een 
oranje hartje als hemelse liefdesver-
klaring. 
 
Meteen was er ook een stemmetje in 
mijn hoofd. ‘Ach, mens, doe niet zo 
zweverig. Dat hartje was er gisteren  
 

Kijk naar de vogels in de lucht: 
ze zaaien niet en oogsten niet 
en vullen geen voorraadschuren; 
het is jullie hemelse Vader die ze 
voedt. Zijn jullie niet meer waard 
dan zij? (Mat. 6:26)

toch ook al? En wie weet of het niet 
een markering is voor houthakkers 
om juist deze boom om te hakken.’ 
Gelukkig lukte het om dat donkere 
stemmetje tot zwijgen te brengen en 
mezelf over te geven aan de eerdere 
romantiek. Het lukte me om me een 
bekend gezang in herinnering te  
brengen en zachtjes te zingen: 
 

 
Deze bijdrage is afkomstig uit het nieuwe boek van Maarten: 

Zinnebeeld, een 52-weekendenboek.

Laat dan mijn hart U 
toebehoren 

en laat mij door de 
wereld gaan 

met open ogen, open 
oren 

om al uw tekens te 
verstaan. 

Dan is het aardse 
leven goed, 

omdat de hemel mij 
begroet.
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